
Wij zijn vele keren naar de kerk geweest

Ook met Pasen en Kérstfeest, ook met Pasen en Kerstfeest, ook met Pasen en 

Kerstfeest. 

1. In de karrek, in de karrek, zei de dominee. In de karrek, in de karrek, zei de 

dominee

De domi-domi-nee, de domi-domi-nee

Iedereen doet met mij mee (3x)

Wij zijn vele keren naar de kerk geweest, ook met Pasen en Kerstfeest…

2. Klokkeluiden, klokkeluiden, zei de kosteres (2x)

De koste-kosteres, de koste-kosteres, ja dat zegt de kosteres

Ja dat zegt de kosteres (3x)

Wij zijn vele keren naar de kerk geweest, ook met Pasen en Kerstfeest…

3. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de ouderling (2x)

De ouder- ouderling, de ouderouderling, dat is helemaal hun ding, dat is helemaal 
hun ding (3x)

Wij zijn vele keren naar de kerk geweest…

4. Kan ik helpen, kan ik helpen, vroeg de diaken (2x) – (klemtoon op ‘di-‘)

Ja, helpen waar het kan, ja helpen waar het kan, Maar wel met een heel goed plan 
(3x)

We zijn vele keren naar de kerk geweest….

5. Wel betalen, wel betalen, zei de kerrekvoogd (2x).

Dan hoor je er ook bij, dan hoor je er ook bij, Ja dan horen we erbij (3x)

We zijn vele keren naar de kerk geweest…

6. Steeds vernieuwen, steeds vernieuwen, zegt de kerkenraad (2x)

De kerken-kerkenraad, de kerken-kerkenraad,

Ja zo denkt de kerkenraad, ja zo denkt de kerkenraad. 3x)


